Waarom toch????

Er zit een brief in de brievenbus van de provincie Zuid-Holland en Utrecht, de zin “plannen voor een
gezonde natuur en leefomgeving en een vitale, toekomstbestendige landbouw rond de Nieuwkoopse
plassen” spreekt mij wel aan. Eindelijk een gesprek samen met de boeren hoe we dit mooie gebied
kunnen voortzetten. Dan valt er uit het niets een brief op de mat, of we die maandag 13 februari op
het gemeentehuis in Nieuwveen willen zijn. De strekking is ons persoonlijk op de hoogte te stellen
van de plannen van de provincie en de mogelijke gevolgen voor onze bedrijven. Met die zin uit de
eerste brief gaan we daar vol goede moed heen.

We zaten daar met andere boeren en boerinnen met mooie gezonde gezinsbedrijven. Toen al snel

het woord viel: 0% uitstoot, dus: geen koe meer in de wei, geen landbouw meer mogelijk, bedrijven
te einde, zijn een paar boeren opgestaan en weggelopen, ze konden de ondergang van hun boeren
bedrijf niet aanhoren. De burgemeester snelde achter ze aan voor een veelzeggende schouderklop.

Ik denk dat ik voor ieder gezin kan speken als ik zeg dat je onwijs trots ben op je bedrijf. Er dag en
nacht voor bent, 7 dagen per week. Wijs met je koeien, die je allemaal kent, ze als kalf ter wereld
geholpen hebt, goed verzorgt, ze koe ziet worden, weet welke koe er van een aaitje houdt. Zo goed
mogelijk gras voor ze te maaien, elke dag weer naar het weer kijkend wat voor werk je het beste
kunt doen. Ook in je kinderen zie je de liefde voor de boerderij ontwikkelen. leder boerengezin
bouwt op zijn eigen manier aan een mooi vitaal bedrijf, zorgt voor het eten van de bevolking, het
mooie landschap waar je langs kan fietsen of wandelen.

En dan wordt het 13 februari, je leven is na deze dag anders, tranen van je zelf, je huilende kinderen
op bed leggen, ongeloof, onbegrip. Net te horen gekregen dat ze je bedrijf naar de klote willen
hebben en dat van je collega boeren, waar je altijd op kan bouwen ook.

Waarom krijg je als boer niet een keer te horen, bedankt voor het eten, het landschap, de mooie
flora en fauna bij jullie in het land!! maar word je elk jaar meer getreiterd.

Er wordt vaak aangepraat dat er mest te veel is, maar elke boer weet dat er een mest tekort is, je dus
erg zorgvuldig met je mest om moet gaan. Mest heeft ook een kringloop. lk zal dit in het kort
uitleggen:

Koe eet gras — geeft poep en melk — melk gaat naar de mensen — poep gaat naar het grasplantje —
gras groeit — koe eet het gras weer op - de kringloop is rond. Het mooie is dat het grasplantje stikstof
opneemt en daarvan zuurstof maakt, met een moeilijk woord fotosynthese. Zorgt dus voor gezonde
lucht!

Weet dat niet alleen de boeren zijn van slag, ook veel burgers zijn van slag, die mooie
boerenbedrijven horen daar, ze genieten ervan.

Onze wens, geef de teugels weer aan de boer terug, stop met elk jaar de regels strenger maken. Ga
weer naar Brussel voor derogatie. De meetpunten om het de waterkwaliteit in de landbouw te
meten stonden wel op heel vreemde plaatsen, zelfs op een hondentoilet, in Brussel zullen ze wel
zeggen, stelletje Belgen dat jullie in Holland zijn!






Even een paar foto’s van onze koeien, polder, natuur, landschap, buurtschap, maar vooral onze trots!

Zie dit niet los van elkaar maar samen, het hoort bij elkaar.

Uiteraard nodig ik u van harte uit als u het wilt zien, nu in februari is de natuur nog lekker veelal
onder de grond, en de koeien fijn in stal. Maar, zoals elk jaar zal ook dit jaar richting het voorjaar elk
plantje op zijn eigen tijd weer tot groei en/of bloei komen, de koeien weer het weiland in gaan,
weide vogels weer hun nestje maken... Waardoor elk seizoen weer zijn eigen plaatje geeft in ons
mooie landschap!!



